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Wanneer de lente komt…

Wanneer de lente komt, en als ik dan al dood ben, 
Zullen de bloemen net zo bloeien 
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar. 
De werkelijkheid heeft mij niet nodig. 

Ik voel een enorme vreugde 
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is. 
 
Als ik wist dat ik morgen zou sterven 
En het was overmorgen lente, 
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was. 
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd. 
 
Ik hou ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn; 
Daar houd ik van omdat het zo zou zijn ook als ik er niet van hield.
Daarom als ik nu sterf,  sterf ik tevreden, 
Want alles is werkelijk, en alles is zoals het moet zijn. 

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil. 
Indien men wil mag men rondom dansen en zingen. 
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur kan hebben. 
 
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.

Fernando Pessoa (vertaling August Willemsen)



“Zo mag het zijn”

Onze lieve markante vader en opa is niet meer bij ons. 
Dankbaar gedenken wij het leven van 

Marius Gertrudus Engelkes

10 juli 1931, Bussum  –  6 januari 2020, Naarden

echtgenoot van Hannah Bon † 2013
geograaf, historicus, leraar en schaker

Myra Pieters-Engelkes en Frank Pieters
Timo, Iris 

Alberdine Oosterhuis-Engelkes en Robert Oosterhuis
Fenna, Tom

en verdere familie

De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 13 januari 2020 om 13.00 uur in de 
Grote Kerk, Marktstraat 13, 1411 CX Naarden. Na afloop is in de kerk gelegenheid 
tot condoleren. Hiervoor nodigen we jullie uit om een karakteristieke foto van 
Marius mee te nemen.

Daarna brengen wij Marius in de beslotenheid van het gezin naar het crematorium.

Correspondentieadres: 
Alberdine Engelkes, Oetewalerstraat 24c, 1093 JS Amsterdam  


